
Dag Pucka,  

 

Hierbij de link naar https://www.holyhome.nl/  

 

Een interessante link! Dank je wel.  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Dag Charlotte,  

 

Ik heb wel eens video's over de Sahara gezien. Dat is NU een grote woestijn, maar is dat 

echter niet altijd zo geweest. Er liepen rivieren doorheen en er woonden mensen en 

dieren.  

 

When the Sahara Was Green 

https://youtu.be/ZQP-7BPvvq0 

 

The Perplexing Prehistory of the Sahara 

https://youtu.be/oIfIkPszBn0 

 

Groet,  

Elle 

 

 

Dag RAM,  

 

De meningen daarover verschillen. Ik kan er geen soep van maken.....  

 

Wie zijn de koningen van de opgang der zon uit Op. 16:12?  

 

We moeten ten eerste weten wat er aan vooraf gaat (vers 13) nl. dat er uit de bek van 

de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine 

geesten komen als kikvorsen, geesten (geestelijke uitingen?) van duivelen die tekenen 

doen welke uitgaan naar de koningen der gehele bewoonde wereld (oikoumene, een 

benaming die in die tijd van de 1e eeuw werd gebruikt voor alle gebieden en volken die 

bezet en onderworpen waren aan het Romeinse "wereldrijk" .  

 

Het Romeinse rijk wordt zelf ook als een wild beest afgeschilderd in zowel Dan. 7 als in 

Op. 13 naar mijn mening. De draak, het beest en de valse profeet moeten dan dus nog 

wel bestaan en actief zijn, anders kan er ook niets uit hun bekken komen..... Het 

https://www.holyhome.nl/
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westelijke deel van het wilde beest werd door andere volken overgenomen en de keizer 

werd in 476 na Chr. afgezet, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Romeinse_Rijk en 

bestond vanaf die tijd kennelijk dus niet meer als wild beest met zijn valse profeet (de 

romeinse godsdienst met hun priesters en goden die ook mede voor de beelden van de 

keizer verantwoordelijk waren die moesten worden aanbeden, de zogenoemde keizer-

cultus).  

 

Het wilde beest en de valse profeet worden overwonnen en levend, dus terwijl ze nog 

bestaan, in Op. 19:17-21 in de vuurpoel de tweede dood geworpen. Zou daar het jaartal 

476 na Chr. voor gebruikt kunnen worden? De duivel moet dan ook omstreeks die tijd 

gebonden zijn, en zo werden de volken aan hun eigen lot overgegeven tot op de loslating 

van de duivel en die ging toen gelijk weer de volken misleiden en Gog en Magog 

mobiliseren om Gods volk verder aan te vallen totdat hij en Gog en Magog zouden 

worden geelimineerd volgens Op. 20:7-10.  

 

De aanval van Gog en Magog (Op. 20:7-10), geleidt door de uit zijn "1000-jarige 

gevangenis" losgelaten duivel (Op. 20:3 en 7), leidt tot het werpen van de duivel in de 

vuurpoel, de tweede dood, waarin het wilde beest en de valse profeet al reeds waren 

geworpen in Op. 20:17-21 en Gog en Magog (de volkeren die bijeen worden gebracht 

door de duivel om het volk van God (de geliefde stad en de legerplaats der heiligen) aan 

te vallen, wordt door vuur uit de hemel verslonden.....  

 

Dus het is allemaal wat moeilijk om te duiden. We weten dat er dingen gebeuren. We 

weten dat bij de wederkomst van Christus het oordeel is wat ook "1000 jaar" duurt op de 

jongste of laatste dag (Op. 20:4, 5b en 6 en 11-15; 2 Thess. 1:3-10; 2 Thess. 2:1-12; 2 

Pet. 3:7 en 8-12). We weten ook dat "de geliefde stad en de legerplaats der heiligen" 

bestaat vanaf de 1e eeuw en dat dit ook het koninkrijk van de zoon van Gods liefde 

voorstelt in een ander beeld, en dat er veel beelden worden gebruikt in diverse 

tekstgedeelten die toch over hetzelfde gegeven gaan, zoals b.v. 1 Thess. 4:13-18 en de 

andere genoemde tekstgedeelten zoals b.v. Mat. 13:36-43 (de oogst van de tarwe en het 

onkruid), 47-50 (het sleepnet met vissen die worden uitgezocht) en Mat. 25:31-46 (de 

scheiding van de schapen en de bokken en hun beloning en straf).  

 

Het rijk van vrede is niet de "1000-jarige" oordeelsperiode door degenen die in Op. 20:4, 

5b en 6 op oordeelstronen zitten (zie ook 1 Kor. 6:2-3 en Mat. 19:28; Op. 2:26-27 en 

3:21). Het eeuwige koninkrijk van Christus waarin de schapen ook hun deel hebben, 

wordt gegeven bij het oordeel van de schapen en de bokken in Mat. 25:34, het 

koningschap over de schepping (niet over mensen) zoals die aan Adam en Eva was 

gegeven in Gen. 1:26-28, het oorspronkelijke voornemen van God wat bij het oordeel 

tussen de schapen en de bokken weer wordt gegeven aan de schapen. Dat koningschap 

of die heerschappij werd vanaf de grondlegging der mensenwereld (vanaf Abel's tijd en 

zijn dood door Kain, in Lucas 11:50 en 51 en context) in gereedheid gehouden door God 

voor de rechtvaardigen.  

 

Mijn gedachten voor wat het waard is.  

 

Groet,  

Elle 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Romeinse_Rijk


 

Dag Pucka,  

 

Ook de dood zelf en de Hades of Sjeool worden in de tweede dood geworpen (Op. 

20:14).  

 

Komen die dan ook terug uit de tweede dood? Zo ja, hebben wij dan weer hetzelfde als 

eerst, dat de dood er weer opnieuw is en de hades (het dodenrijk) ook?  

 

De dood die wij sterven in Adam is de laatste vijand die door Jezus wordt vernietigd door 

de opstanding der doden.  

 

Jezus zegt nl. helemaal niet dat allen uit de tweede dood zullen opstaan, maar uit de 

dood die door Adam en Eva veroorzaakt is.....en dat is niet de tweede dood.....  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Dag Pucka,  

 

Christus is vanaf zijn hemelvaart hoofd van allen die zowel in de hemel als op aarde zijn, 

uitgezonderd God de Vader totdat Christus zich weer onderwerpt aan God de Vader, 

zodat God zij alles in allen, en niet Christus (Mat. 28:18-20). God heeft in Christus de 

persoon gegeven voor verzoening met de mensenwereld, niet met geestelijke schepselen 

zoals de satan en zijn demonen (2 Kor. 5:18-21). Aan geestelijke schepselen zoals (de 

duivel (lasteraar) die ook satan (tegenstrever) wordt genoemd, is en wordt geen 

verzoening aangeboden. Dat staat nergens in de bijbel. Filipp. 2:9 gaat over de getrouwe 

engelen van God die in de hemel zijn en over de mensen op aarde en de doden die 

opgewekt worden tot eeuwig leven op grond van hun geloof in Jezus als de Heer en hun 

Heer. De engelen hebben al erkend dat al vol overgave (zie Op. 5 helemaal) en bij Jezus' 

terugkomst zal dat weer gebeuren (Heb. 1:6).  

 

De tweede dood dient om allen die tegen Gods manier van verlossen zijn, nl. door 

Christus, te elimineren. De kop van de slang wordt verbrijzeld in de tweede dood, en al 

zijn volgelingen, of het nu engelen of mensen zijn, die tegen Gods liefdevolle voorziening 

door losprijs zijn.  

 

Jezus ontfermt zich niet over de engelen (satan en zijn engelen), maar slechts over 

Abrahams zaad (Heb. 2:16-17), mensen die geloven zoals Abraham deed in zijn 

onbesneden toestand en in zijn besneden toestand omdat Jezus zelf slechts mens is. Zijn 

offer is slechts voor de mensen.  

 

Dus waardoor moeten degenen die engelen zijn, dan verlost worden? Dat kan helemaal 

niet, want voor hen is er geen offer gebracht.  

 

De wederoprichting van alle dingen is daarmee niet alles in absolute zin, noch is of zal 

God weer alles in allen zijn in absolute zin, maar slechts in die zin dat degenen die het 



offer aanvaarden, terug onder Gods regeling komen welke hij bij de volheid der tijden 

herstelt.  

 

De tweede dood dient dus niet om degenen die Jezus niet aanvaarden als de koning van 

Gods koninkrijk en als de verlosser, te bewegen en te dwingen dat alsnog te doen. 

Slechts degenen die hem van harte aanvaarden uit dankbaarheid dat ze verlost zijn van 

de gevolgen van de 1e dood doordat deze weg wordt gedaan, worden aangenomen. Dat 

zijn slechts mensen, en verder niemand.  

 

God verzoent zich niet met engelen, maar slechts met mensen die van Christus zijn (1 

Kor. 15:20-28 en 42-58).  

 

Maar ieder z'n gedachten maar weer.....  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Hoi Rhode,  

 

Wat zijn "christelijke" feestdagen? Of zijn het Joodse feestdagen die naast christelijke 

facetten ook heidense facetten hebben?  

 

Hebben christenen de opdracht gekregen om feestdagen te hebben, of zijn deze door de 

traditie ontstaan?  

 

Op deze link staan aan de linkerkant ook feestdagen opgenoemd van katholieke en 

protestantse origine: https://www.holyhome.nl/  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Dag Pucka,  

 

Innerlijke rust is erg belangrijk en goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.  

Steeds maar weer proberen tegen de bierkaai te vechten terwijl de praktijk uitwijst dat 

het niets helpt,  

vergt energie die ook anders en beter gebruikt kan worden.  

 

Echter, men moet meestal door schade en schande zoiets leren inzien.....  

 

Het bestrijden van onwelgevallige en/of onjuiste meningen, is moeilijk voor beide kanten 

van de overtuigingen,  

vooral als men overtuigd is van het eigen gelijk zonder onderbouwing van zo'n mening.  

Dat heeft ook te maken met beide kanten van iets waarvan men b.v. maar gedeeltelijke 

kennis heeft.  

https://www.holyhome.nl/


 

Men kan mijns inziens beter tot het inzicht komen:  

We worden het niet eens, ondanks pogingen daartoe.  

Laten we elkaar als mens respecteren en elkaar de hand schudden  

zonder wrok of scheldpartijen en elkaar in elkaars waarde laten.  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Dag Drie,  

 

Ik denk dat jij Jak. 1:12-16 bedoeld en dan vooral vers 15, want daar staat volgens NBG-

1951 o.a. : "Als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort".  

 

"12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft 

doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem 

liefhebben.  

13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want 

God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in 

verzoeking. 14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en 

verlokking zijner eigen begeerte.  

 

15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde 

volgroeid is, brengt zij de dood voort. 16 Dwaalt niet, mijn geliefde broeders.  

 

De zondeval door Adam en Eva heeft er voor gezorgd dat wij in een doodstoestand zijn 

gekomen, al bij onze geboorte. De zonde leren wij naar mijn mening echter pas kennen 

wanneer wij opgroeien als baby naar een afzonderlijk persoon die op een bepaald 

moment zo in kennis is toegenomen dat hij in staat is om te onderscheiden wat goed en 

wat kwaad is (natuurlijk ook mede door de opvoeding van vader en moeder). Het 

principe daarvan staat naar mijn mening in Jes. 7:15-16, dus "het kwade weten te 

verwerpen en het goede weten te verkiezen." Het staat in een profetie, maar het 

gaat mij even over het principe wanneer men zover is in het leven.  

 

14 Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie,  

de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon  

baren; en zij zal hem de naam Immanuel geven.  

15 Boter en honig zal hij eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen en het 

goede te verkiezen.  

16 Maar voordat de jongen weet het kwade te verwerpen en het goede te 

verkiezen, zal het land ontvolkt zijn, voor welks beide koningen gij angstig zijt.  

 

Groet,  

Elle 

 

 



Dag Pucka,  

 

Ik geloof ook dat het geloof VAN Jezus ervoor heeft gezorgd dat er redding is voor alle 

mensen, maar dan mits zij geloven in het offer wat Jezus vanuit zijn geloofsvertrouwen 

in zijn Vader toonde.  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Dag Rhode,  

 

Het "omvolken" van continenten/landen is in de loop der geschiedenis van de mens 

geregeld gebeurd in vredes- en oorlogstijd.  

 

De oorspronkelijke inwoners van verschillende continenten en landen zijn verdreven ten 

koste van hun eigen land, cultuur en godsdienst.  

 

Daarbij denk ik aan de inwoners van b.v. noord, midden- en zuid Amerika, Australië, 

Afrika door de veroveringen en emigratie van de Europeanen in de geschiedenis der 

mensheid.  

 

De ene situatie is het gevolg of oorzaak van een andere situatie. De machtige naties 

gingen de minder machtige naties en volken overheersen en brachten hun eigen mensen 

naar de diverse naties en namen alles in beslag. Dus m.i. niets nieuws onder de zon ......  

 

Maar ieder z'n eigen mening daar over.....  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Dag Rhode,  

 

Als christen weten we dat er allerlei dingen nog moeten gebeuren, en de aanloop daar 

naar toe heeft vele paden, de reden ook dat we ons niet bezorgd over de wereld moeten 

maken, maar een baken moeten zijn in deze wereld onder alle omstandigheden.  

 

Maar als mens zijn we niet altijd zo in een toestand zoals we zouden moeten/kunnen zijn 

als christen.  

 

Ik vraag me vaak af hoe God en Jezus alles zien wat er gebeurt en hoe ik mijzelf ten 

aanzien van Gods en Jezus' manier van zien en denken moet verhouden. Paulus zegt dat 

we over niets bezorgd moeten zijn, maar alles in gebed bij God brengen (Filip. 4:4-9).  

 

Ik haal deze tekst aan, maar voor de één slaat dat nergens op en voor de ander is het 

een vertroosting, al naar gelang van onze instelling als christen in deze verdorven 



wereld, net als dat die 1e eeuwse wereld ook verdorven was.....  

 

Wij hebben het er maar mee te leven en het te aanvaarden hoe het is in deze wereld 

waar christenen als lichtgevende kaarsen moeten functioneren, naar mijn mening.  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Dag Rhode,  

 

Dank voor de link. Hij zegt daar o.a. dat het schijnt alsof er blijkbaar een een plan is om 

Europa te Islamiseren. HIJ vindt dat dus, en er zullen meer zijn die zoiets denken.  

 

The reason for that seems to me that there is apparently a real plan to Islamize 

Europe.  

 

Complottheorieën gaan af op een gedachte over iets, en die gedachte wordt dan 

gepresenteerd als zijnde een waarheid en een feit.  

 

Persoonlijk geloof ik dat ik moet oppassen mij mee te laten sleuren door iedere gedachte 

van wie dan ook.  

 

Het kan best zo zijn dat er een plan is, maar men laat zelden bewijzen daarvoor zien en 

probeert mensen mee te slepen in een bepaalde gedachtegang. Als het maar vaak 

genoeg als een feit wordt gepresenteerd, gaat menig mens op den duur er in geloven. 

Dat is zo wat bijbeluitleg betreft waarvan we zelf het slachtoffer zijn geworden, en dat 

gaat met andere zaken/geruchten/meningen ook zo, althans naar mijn mening.  

 

Frontnieuws onthult slechts een mening van een aartsbisschop, en dat wordt opgeklopt 

tot een waarheid en een feit waardoor hele groepen mensen worden gegrepen en die 

daarop een tegenreactie uiten met of zonder geweld naar islamieten toe. Onder 

islamieten zijn inderdaad er mensen die met kwade bedoelingen hierheen komen. Maar 

men kan niet allen op één hoop gooien en allen over één kam scheren, de islamiet niet 

die hier naar toe komt en de Nederlander ook niet die van oorsprong ook uit een ander 

land is gekomen in de vorige eeuw of nog eerder. Ieder heeft zijn voorgeschiedenis en 

komt ergens vandaan waarvan menigeen geen enkele vermoeden heeft dan pas nadat hij 

zijn stamboom heeft onderzocht..... waaruit soms blijkt dat men zelf ook een 

vluchtelingen achtergrond heeft of dat men om economische redenen naar Nederland is 

gekomen om het beter te krijgen.  

 

In de vorige paar eeuwen zijn velen uit Nederland en ook uit verdere landen van Europa, 

ook uit mijn familie, om economische redenen naar Amerika en Canada vertrokken om 

het beter te krijgen, maar soms kwamen ze van de regen in de drup.... en soms ging het 

ze na verloop van tijd wel beter.  

 

Mijn gedachten voor wat het waard is..... .  

 



Groetjes,  

Elle 

 

 

Dag Leprechaun,  

 

In de ruim 20 jaar dat ik hier op het DB ben, is er veel over het WTG en hun leer 

behandeld en zijn er tegenwerpingen gebruikt om deze WTG-leer te pareren.  

 

Persoonlijk ben ik meer geïnteresseerd in dingen die ik hierboven schreef en zaken aan te 

reiken tot overdenking en onderzoek.  

 

Ik besef ook dat niet ieder een studiehoofd heeft voor wat bijbel/WTG onderwerpen 

betreft, en dus andere onderwerpen die voor hen meer interessant zijn, naar voren 

brengen, en die toch ook zijdelings met de wereldtoestanden te maken hebben waarover 

de bijbel ook spreekt.  

 

Daarom is het net als bij TV-programma's. Wat men niet interessant vindt, kan men 

overslaan en/of er wel iets over zeggen.  

 

De tegenstellingen die worden opgeroepen zorgen ervoor dat er partijen ontstaan tussen 

de gebruikers van dit DB, niet alleen over de onderwerpen die jij aanhaalt, maar ook over 

WT/bijbel onderwerpen.  

 

De manier waarop men naar elkaar toe reageert, kan het verschil maken op dit DB. 

Daarbij is het ook zo dat men elkaar min of meer door en door "kent" en door reacties te 

geven die kregelige of korzelige tegenreacties oproepen, wordt de sfeer niet bevorderd.  

 

De "kunst van onderwijzen", dus hoe men iets zegt of verwoordt, is m.i. ook een 

onderdeel van het probleem wat zich hier op het DB voordoet.  

Men kan, net als in het Engels gezegd wordt "lets agree to disagree", dus met de ander 

overeen komen het niet met elkaar eens te zijn op of over bepaalde punten en zaken, 

zonder over te gaan tot elkaar te kleineren of nog dieper te gaan?  

 

Mijn gedachten., voor wat ze waard zijn.....  

 

Groet,  

Elle 

 

 

Dag Pucka,  

 

Een goede en wijze raad voor ons allemaal en een goede samenvatting van wat er aan de 

hand geweest is.  

Wij zijn allemaal mensen met onze hebbelijkheden en onhebbelijkheden.  

Die onhebbelijkheden moeten we proberen zoveel mogelijk niet de boventoon te laten 

voeren.  



 

Ten overvloedde: Galaten 5:22-26  

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap,  

vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid,  

trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  

23 Tegen zodanige mensen is de wet niet.  

24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het  

vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.  

25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door  

de Geest het spoor houden.  

26 Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend,  

elkander benijdend.  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Hoi boarders,  

 

Zoveel "droefenis" hier op dit spreekgestoelte......  

 

Daarom iets wat dieren doen waarom mensen (kunnen) lachen .  

 

Groet,  

Elle 

 

https://youtu.be/mskXKR6Na04 

 

 

Dag Leprechaun,  

 

Ja jij als katten en hondenliefhebber zult ook ooit wel zoiets meegemaakt hebben .  

 

Groeten,  

Elke . 

 

 

Dag boarders,  

 

Vrijdag overleed de wereldberoemde pastor en auteur Tim Keller op 72-jarige 

leeftijd. Met zijn bediening is hij talloze mensen tot steun en bemoediging 

geweest. In zijn boeken, tijdens preken en lezingen en op andere manieren 

deed hij tal van inspirerende uitspraken over God, Jezus en het christelijk 

https://youtu.be/mskXKR6Na04


geloof. Cvandaag zet 18 inspirerende uitspraken op een rijtje!  

 

De kern van het christelijk geloof  

“Dit is het evangelie: wij mensen zijn zondiger en schieten meer tekort dan we ooit willen 

geloven. Tegelijkertijd zijn we in Jezus Christus meer geliefd en geaccepteerd dan we ooit 

durven hopen.”  

 

“Het evangelie houdt in dat ik zo zondig ben dat Jezus voor mij moest sterven. Maar ik 

ben ook zo geliefd en gewaardeerd dat Jezus voor mij wílde sterven. Dit leidt 

tegelijkertijd tot diepe nederigheid en vertrouwen. Ik kan me aan niemand superieur 

voelen, maar hoef aan niemand iets te bewijzen.”  

 

“De kern van de zekerheid van ons christelijke geloof is niet hoeveel ons hart op God 

gericht is, maar hoe onwankelbaar Zijn hart op ons is gericht.”  

 

Jezus Christus  

“Toen Jezus Christus in de tuin van Gethsemane was daalde de ultieme duisternis op 

Hem neer. Hij wist wat er zou gaan komen, maar liet je toch niet in de steek en stierf 

voor jou. Als Jezus jou niet in de steek liet in Zijn eigen duisternis, in die ultieme 

duisternis, waarom zou Hij je dan nu wel in je eigen duisternis alleen laten?”  

 

“In het verleden zijn er weinig mensen geweest die een wereldreligie hebben gesticht of 

die, zoals Plato en Aristoteles, eeuwenlang de koers van het menselijk denken en leven 

hebben bepaald. Er is daarnaast een andere kleine groep van mensen die in de 

geschiedenis hebben beweerd goddelijke wezens uit andere werelden te zijn. Het unieke 

aan Jezus is dat Hij tot beide groepen behoort.”  

 

“Wij weten zeker dat God op ons roepen zal antwoorden omdat er een verschrikkelijke 

dag in de geschiedenis was waarop Hij op het roepen van Jezus niet antwoordde. Het 

gebed van Jezus kreeg te maken met de afwijzing die wij zondaren verdienen. En juist 

daardoor worden de gebeden van zondaren wél ontvangen terwijl we dat niet verdienen.”  

 

Redding  

“Uiteindelijk is het niet de kracht van jouw geloof waardoor je gered wordt maar Degene 

waarin je gelooft.”  

 

“Gods genade en vergeving zijn gratis voor de ontvanger, maar duur voor de Gever. 

Vanaf het begin van de Bijbel wordt duidelijk dat God niet kan vergeven zonder offer. 

Niemand die ernstig onrecht is aangedaan kan de dader ‘zomaar vergeven’. Als je 

vergeeft, betekent dat dat je verlies en schuld op je neemt. Je draagt het zelf. Daarom is 

alle vergeving kostbaar.”  

 

“Gods genade is niet bedoeld voor mensen die zicht moreel gezien beter achten dan 

anderen. Het is juist bedoeld voor de mensen die toegeven dat ze falen in dit leven en 

erkennen dat ze een Redder nodig hebben.”  

 

Bijbel  

"Moderne mensen zijn geneigd om de Bijbel te onderzoeken op aspecten die ze niet 

kunnen accepteren. Christenen zouden het andersom moeten doen: de Bijbel ons laten 

onderzoeken op aspecten in ons leven die God niet kan accepteren."  



 

"Als je het christendom niet wilt accepteren omdat een deel van de Bijbelse leer 

beledigend voor je is, ga je ervan uit dat als er een God is, Hij geen opvattingen zou 

moeten hebben die jou van streek kunnen maken."  

 

“In deze wereld zijn goede dingen, moeilijke dingen en de beste dingen. Gods liefde, 

glorie, heiligheid en schoonheid behoren tot de beste dingen. De leer van de Bijbel is dat 

de weg naar de beste dingen niet langs de goede dingen, maar langs de moeilijke dingen 

gaat.”  

 

Kerk en religie  

“De glorie van God is voor jou beschikbaar in de kerk op een manier zoals het nergens 

anders beschikbaar is. Er is geen belangrijker middel tot discipelschap dan een intensieve 

betrokkenheid bij het kerkelijke leven.”  

 

“De kerk is een ziekenhuis voor zondaren, geen museum voor heiligen.”  

 

“Kerken die gevuld zijn met egoïstische, zelfingenomen en moralistische mensen zijn 

buitengewoon onaantrekkelijk. Ze spreken zich vaak veroordelend uit naar de 

buitenwereld terwijl er intern veel conflicten en verdeeldheid waar te namen zijn. Als een 

van hun leiders een misstap maakt, wordt hij tot een zondebok gemaakt. Er zijn 

miljoenen mensen in dit soort kerken opgegroeid waardoor ze al op jonge leeftijd 

afscheid namen van het christendom en er eigenlijk tegen zijn ingeënt. Farizeeën en hun 

onaantrekkelijke leven laten veel mensen in verwarring over de ware aard van het 

christendom.”  

 

Dood en opstanding  

“Als Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan, zul je alles moeten accepteren wat Hij 

heeft gezegd. Als hij niet uit de dood is opgestaan, waarom maak je jezelf dan druk om 

wat Hij heeft gezegd? Het gaat er niet om of je jezelf kan vinden in wat Hij heeft gezegd, 

maar of Hij wel of niet is opgestaan uit de dood.”  

 

“Het enige wat de dood kan doen bij christenen is hun leven oneindig veel beter maken."  

 

“Ik ben dankbaar voor alle mensen die de afgelopen jaren voor me gebeden hebben. Ik 

ben dankbaar voor mijn familie die van me houdt. Ik ben dankbaar voor de tijd die God 

me op deze aarde gegeven heeft. Maar nu ben ik klaar om Jezus te ontmoeten. Ik kan 

niet wachten om hem te zien."  

 

Men kan over de inhoud van zijn stellingen (gedeeltelijk) anders denken natuurlijk en 

daarom "Voor wat het waard is......"  

 

Groet,  

Elle 

 

 

Dag Martijn,  

 

Inderdaad, daar is hij voor gespaard gebleven. Wij kunnen het in Nederland ook 



verwachten wat jij zegt..... Het moet eerst erger worden voordat het beter wordt, althans 

zo begrijp ik het......  

 

Groet,  

Elle 

 

 

Dag Martijn,  

 

De verdrukking die vele voorchristelijke gelovigen en christenen sinds de stichting van 

Christus' gemeente ondergaan vanwege hun standvastigheid aan Bijbelse wetten en 

beginselen, is voorzegt en is steeds in de geschiedenis der mensheid gebeurd.  

 

Rom. 5:3 zegt dan ook dat wij roemen in de verdrukking, daar wij weten dat de 

verdrukking volharding bewerkt, enz., terwijl Rom. 8:17 zegt dat als wij kinderen Gods 

zijn, ook erfgenamen zijn, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van/met Christus; 

immers indien wij delen in Christus' lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking.  

 

Wij hoeven ons dus niet te verwonderen over de neergang van de maatschappij, noch 

over de afvalligheid van het geloof wat eens aan de vaderen is overgeleverd. O.a. 2 Thes. 

2 is daar heel duidelijk over naar mijn mening.  

 

Groet,  

Elle 

 

 

Graag gedaan Boldraad,  

 

Er zijn inderdaad meestal wel gedachten of meningen waar de ander een andere 

gedachte of mening over heeft. Als daarover op een fatsoenlijke manier van gedachten 

kan worden gewisseld met onderbouwing daarbij, dan kan dat tot opbouw zijn van 

degenen die het lezen of tot nadenken stemmend.  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Dag Rhode,  

 

Wat naar mijn idee ons wel kan scheiden van Gods liefde, is dat we willens en wetens zelf 

het liefdegebod overtreden.  

 

Joh. 13:34-35: 34 Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u 

liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.  

35 Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder 



elkander.  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Dag Leprechaun,  

 

Inderdaad, ze stemmen tot nadenken en echt zelfonderzoek.  

 

Groeten,  

Elle 

 

 

Dag Charlotte,  

 

Een mooie verklaring van Jezus hoe wij als mensen met met elkander, en als gelovige 

tegenover de ongelovige MOETEN omgaan met de ander. Zo men dat niet doet, zegt 

Jezus, dan is hij niet hun Heer, maar is men een werker der wetteloosheid. Dit omdat de 

goddelijke wet zegt dat men elkaar lief moet hebben. Omdat dit niet gebeurt, is het zo'n 

rommel en zo'n bloedvergieten in de wereld in letterlijke en in overdrachtelijke zin.  

 

Het is tot het welzijn van de mensenwereld zelf dat men het gebod om lief te hebben 

opvolgt. Men kan struikelen over het "moeten" natuurlijk, maar er is geen andere weg als 

men zelf in vrede met de naaste wil leven. Haat schaadt de gezondheid van een mens en 

die mens heeft alleen maar zichzelf "bij de poot" als hij liefde weigert te geven.  

 

Dit gezegd hebbende is het niet zo naar mijn mening dat men dus alle 

onrechtvaardigheid dan ook maar moet goedkeuren. Onrechtvaardigheid kan met de 

rede en met dialoog en met het "vurige kolen op het hoofd stapelen" bestreden worden 

i.p.v. elkaar letterlijk of figuurlijk de koppen inslaan.  

 

De bijbel zegt daarover dat men niet kwaad met kwaad moet beantwoorden, maar kwaad 

met het goede moeten overwinnen, daarbij de wraak aan God overlatend, want de mens 

kan niet in het hart van de ander kijken. Onrechtvaardigheid wordt rechtvaardig door 

God gewroken, nooit door mensen die slechts stof zijn, al denken ze dat ze wel 

rechtvaardig kunnen zijn.  

 

Groet,  

Elle 

 

 

Dag Rhode,  

 

God zegt in Gen. 3 dat mensen die zich zouden gaan gedragen in woord en in daad zoals 



de slang deed ten aanzien van Eva, zijn zaad of nageslacht zouden zijn. Zo zien we ook 

dat in Joh. 8:44 en context in heel hoofdstuk 8 dat Jezus zegt dat sommigen die zeiden 

zonen of nageslacht of zaad van Abraham geloofden te zijn, in werkelijkheid zonen van 

de duivel waren doordat zij in hun doen en laten de duivel navolgden.  

 

Duivel betekent lasteraar, en zij lasterden hetgeen Jezus daar zegt. Lasteren is het met 

opzet, moedwillig iets zeggen of vertellen waarvan men weet dat het niet waar is.....  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Dag Rhode,  

 

Letterlijk genomen kwamen zoals ik het begrijp zowel Kain als Abel door bevruchting van 

Adam bij Eva ter wereld.  

 

Of zegt de bijbel dat Eva geslachtsgemeenschap had met de slang en dat zij Kain 

daardoor baarde? Zo niet, dan is het letterlijk onmogelijk dat Kain een zoon van de slang 

was.  

 

Wat blijft er dan nog over wat uitleg betreft?  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Dag Rhode,  

 

P.F. van der Meer  

De Twee Zaadlijnen  

Gen.3:15  

Historisch overzicht van de  

strijd tussen het  

Vrouwenzaad en het  

Slangenzaad  

door P.F. van der Meer  

uitgave Sola Scriptura  

 

P.F. van der Meer is een aanhanger van de gedachte van een pre-adamitische schepping 

die mis is gegaan, zie blz. 62 hieronder vermeld. Ik heb ook een studiebijbel van iemand 

die deze leer onderschrijft. Ik wou een foto van deze aionenleer, want dat is het o.a., 

downloaden, maar kennelijk is dat op het moment niet mogelijk want ik kon niet 

downloaden vanuit mijn PC afbeeldingen. In deze leer zijn er zo'n 14 aionen, te beginnen 

van de eeuwigheid af t/m de eeuwige toekomst. De studiebijbel is "Dake's Annotated 

Reference Bible".  

 



Persoonlijk geloof ik wel in aionen, maar niet in een pre-adamitische schepping die 

verloren is gegaan zodat God opnieuw moest beginnen. Als ik af moet gaan op wat de 

onderstaande bronnen aan uitleggingen heeft dan kan ik de bijbel wel opzij gooien, want 

dan gaat het nergens meer over, althans in mijn visie. Wat in de brief van Judas staat en 

in de Petrus brieven, gaat over de tijd na de schepping van Adam en vóór de zondvloed 

waarin bepaalde engelen zich misdroegen en die sinds de zondvloed worden bewaard 

voor het oordeel, maar niet over een pre-adamitische schepping. Dus voor mij is er heel 

wat uit de dikke duim gezogen door deze schrijvers. Ook geen wonder, want men schaft 

zich leraren aan die de oren kittelen van mensen die meer nodig hebben dan slechts het 

eenvoudige evangelie en de verdere bijbelse verslagen.  

 

Er is een begin geweest: IN DEN BEGINNE SCHIEP Elohim...etc.  

Toen werd het bestaande geschapen, en dat droeg het leven in zich. Leven is  

beweging, werkzaamheid, activiteit.  

In deze pre-Adamitische wereld is iets mis gegaan in de engelenwereld. Lucifer is  

er uit geworpen met vele andere engelen, waarschijnlijk tweederde deel.  

 

In mijn boek: 'Het geloof van toen en nu', heb ik op p.654 daar enige bladzijden aan  

gewijd.  

De aarde is niet als een chaos geschapen, woest en ledig; nee, zij is woest en  

chaotisch geworden door de zonden der gevallen engelen, die zich met ánder vlees  

hebben vermengd, zie de brief van Judas.  

De scheppingsdagen zoals wij die kennen, zijn in feite hér-scheppingsdagen, herordening 

van de chaos.  

 

 

Hij verwijst blijkbaar ook naar de boeken van Henoch waarin ook over de tijd van voor de 

zondvloed wordt gesproken.  

Uit deze boeken worden een paar regels in het NT genoemd, o.a. in Judas en in de twee 

Petrus-brieven.  

 

Hoe hij aan al die verdere diverse informatie komt, vertelt hij op blz. 422  

 

Bronnen:  

Wezens uit de onzichtbare werelden, dr. W.C. van Dam  

GODDELIJKE wezens uit de aarde, dr. M.F.G. Parmentier.  

The worship of the serpent traced throughout the world, rev.J.Bathrust Deane.  

Venomous reptiles, Shirman A. Minton Jr.  

Boeken van dr. Anthony Sutton.  

Weird America, Jim Brandon.  

The Mothman prophecies, John Keel.  

Darkness over Tibet, Theodore Illion.  

Strange Destinies, John McKlin.  

Les Extra-terrestres, Jac. Bergier.  

Agartha, Robert E. Dickhoff.  

On the shores of endless worlds, Andrew Tomas.  

Dr. Cliff Wilson, UFO’s and their mission impossible.  

The chronicle of Akakor, Karl Brugger.  

Dr. Earlyne Channey, Voice of Astara.  

Vesta, the earthborn Venusian, Dana Howard.  



The life of the cave, by Mohr and Paulson.  

Strange disappearances, John Keel.  

Shambhala, N. Roerich.  

Ancient mysteries, D.H. Childress.  

Lost Continent &Hollow Earth, R. Shaver.  

Atlantean Secrets, S.Sagan.  

The Biggest Secret, David Icke.  

C.J. van Vliet, The coiled Serpent  

Dr. W. Brede Kristensen, Symbool en werkelijkheid  

E. Zehren, Goden aan het firmament.  

P. Tierney, Goden en graven  

F.Springmeier, Blodlines of the Illuminatie  

T.Cohen, The antichrist and a cup of thea.  

 

Zie verder Internet: http://www.davidicke.com/icke/magazine/vol-2/editorial.html  

en van A. Collins “The forbidden legacy of a fallen race”, zie internet  

http://www.newdawnmagazine.com.au/Resources/arts/42b-3.html  

En “Reptilians as Aliens: http://www.reptoids.com/phydes.htm  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

 

Dag Pucka,  

 

Jezus zegt dat hij de Weg tot God, de Waarheid van God, en het Leven is wat God geeft 

(Joh. 14:6).  

 

Jezus zegt ook dat de woorden die God uitspreekt Waarheid zijn (Joh. 17:17).  

 

Men gebruikt vaak de Schriftplaats waar staat dat de heilige geest leidt tot de volle 

waarheid, uit Joh. 16:7-13 waar staat: "Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, 

dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien 

Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. 8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van 

zonde en van gerechtigheid en van oordeel;  

 

9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;  

10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader  

en gij Mij niet langer ziet;  

11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld  

geoordeeld is.  

 

12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13 doch wanneer 

Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij 

zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij 

u verkondigen." .  

 

http://www.davidicke.com/icke/magazine/vol-2/editorial.html
http://www.newdawnmagazine.com.au/Resources/arts/42b-3.html
http://www.reptoids.com/phydes.htm


Dat werd echter tot de apostelen gezegd en opgetekend door de apostel Johannes. Ik 

begrijp hieruit daarom dan ook dat doordat het is opgeschreven, wij daar voordeel van 

kunnen hebben wat het begrijpen van zaken betreft.  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

Hoi RAM,  

 

Het woordje is "arraboon" en is een omschrijving van de heilige geest en is min of meer 

een aanbetaling of vooruitbetaling of onderpand van hetgeen komende is. Als we volgens 

de werking van de door God gegeven geest leven, zegt Paulus in Gal. 5:16 en context, 

dan zullen we niet meer aan de begeerten van het vlees (willen) vol doen, want dan 

werkt de geest in ons en heeft resultaat, nl. wat in vers 22 staat, nl. de vrucht van de 

geest.  

 

Daarom wordt er ook in Efeze 4:30 gewaarschuwd om (de werking van) de geest die we 

ontvangen hebben, niet te bedroeven, want de geestwerking van God in ons 

tegenwerken is een zeer ernstige zaak. De nieuwe levenswandel van een christen wordt 

vanaf Ef. 4:17 t/m 5:2 beschreven.  

 

Groet,  

Elle 

 

 

 


